
      
 

   
 

                  
 
 

Zondagsbrief nr. 15 
12-04-2024, uitgave: 14-04-2024 
Kopij voor de zondagsbrief naar: 

zondagsbrief@pge.nu 
website: pge.nu  

Kerkdiensten zondag 14 april: 
10.00 uur: Ontmoetingskerk:  Gezins-/Philadephiadienst. Ds. A.J.R. Treur en organist/pianist Sjaak Warnaar.                                                             
Deze dienst kunt u ook beluisteren via Kerkplein 15 
19.00 uur: Lutherkerk:            Ds. Adri van der Wal en organist Johan Kooiman. 
 

Tijdens de morgendienst is er oppas voor de allerkleinsten. 
 

Gezins-/Philadephia-dienst. Het thema zal zijn: Doe het ff anders!  Het beloofd een inspirerende dienst te worden 
voor groot en klein. Komt u ook om er met elkaar een fijne dienst te maken? Debbie de Mooij en Marijke Broere. 
 

Avonddienst: Op deze 2e zondag na Pasen lezen we op basis van het oecumenisch leesrooster met vele 
medechristenen het verhaal over het eerherstel van Petrus uit Johannes 21:15-17. Petrus verloochende Jezus drie 
keer. Jezus vraagt hem nu drie keer op de man af "Heb jij mij echt lief?" Jezus vraagt niet naar geloven, maar naar 
liefhebben. Wat bedoelt Hij daarmee? Na elk bevestigend antwoord van Petrus volgt een opdracht van Jezus, die 
steeds anders is geformuleerd, waarin Petrus wordt opgedragen om zorg te dragen voor Jezus' volgelingen. Hoe 
zal die herhaalde opdracht bij Petrus zijn aangekomen? In ieder geval is duidelijk dat Jezus het vertrouwen in 
Petrus niet kwijt was en hem een grote nieuwe kans geeft. Zorgen voor elkaar: dat is ook een gezamenlijke 
opdracht binnen een christelijke gemeenschap, waar ieder bij nodig is. 
 

Collecte: 1e collecte Diaconie Appelboomproject 2024: Zustertuin in ons dorp. 2e collecte: Emmaüs. 
2e  week Appelboomproject, ieder jaar in het voorjaar vier weken lang. Dit jaar een plaatselijk doel: een 
nieuwe picknickbank voor in De Oude Zustertuin – de kinderboerderij van en voor Bodegravers. De Oude 
Zustertuin kan blijven bestaan door giften. Van harte aanbevolen! De Appelboomcommissie. 
 

De busjes zijn het hele jaar bestemd voor Vluchtelingenkinderen in Bodegraven. 

            
Geef aan de collecte via de Emmaüsapp!  
Scan de QR-code!  
 
 

De bloemen zijn afgelopen zondag gebracht bij Mevr. Anneke Busscher. 
 

Amnesty-schrijven: Deze maand gaat de brief naar Koeweit. We vragen vrijlating voor Mohammad al-Barghash, hij 
komt op voor de rechten van een staatloze minderheid en kreeg 3 jaar cel opgelegd. Twee bijlages, waaronder de 
brief om te versturen zijn bijgevoegd. Ook worden na de morgendienst de brieven uitgereikt en is er een 
schrijftafel in de Ontmoetingsruimte. Schrijft u mee?! 
 

Kerkdiensten zondag  21 april: 
11.00 uur: Ontmoetingskerk: Top 2000-dienst, Arjo van der Steen en organist Sjaak Warnaar. 
19.00 uur: Lutherkerk:             Ds. R.J. van Amstel en organist Gijsbert kok.           
 

Kerk in de week:  
 
PCOB-contactmiddag: Dinsdag 16 april is er een diapresentatie “Zwerven op de Veluwe”. Samen met Rien Mouw 
maken er een onvergetelijke tocht over de Veluwe. Ook als gast bent u deze middag hartelijk welkom, aanvang 
14.30 uur in ’t Centrum.  
 

Reminder: Ga je ook mee naar de tentoonstelling Food for Thought?  Een multimediale tentoonstelling over de 
voedselindustrie in Nederland, waarbij de bezoeker wordt meegenomen op een zoektocht naar de oorsprong van 
ons voedsel, en de rol van Nederland en de scheepvaart in het voedselsysteem. Op zaterdagmiddag 20 april in het 
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Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Er staat een gids klaar om 15.15 uur die ons zal rondleiden. Museumjaarkaart 
is geldig. Meld je aan, dan kunnen we meereiskorting organiseren.  Petra Verra, en Adrie Zaalberg, 
 

De Boreftse Dorpskwis 2024:  Op vrijdag 19 april vormen wij met twintig personen een Emmaüs-team. Alle 
leeftijden zijn in ons team vertegenwoordigd. Om 19.30 uur haalt Arjo het kwisboek op bij de KPJ. Daarna komt hij 
zo snel mogelijk naar ’t Centrum, zodat we met de hele groep aan de slag kunnen gaan. Uiterlijk 23.30 uur moet 
het boek weer ingeleverd worden bij de KPJ. Uiteraard gaat Emmaüs voor de hoofdprijs! We hebben er weer heel 
veel zin in. Arjo van der Steen en Alie Benedictus.  

Uitnodiging vrijwilligersavond: Op vrijdagavond 17 mei wordt de jaarlijkse vrijwilligersavond georganiseerd in de 
ontmoetingsruimte. We zijn dankbaar dat er zoveel vrijwilligers zijn die het samen kerkzijn mogelijk maken. 
‘Vrijwilligers worden niet betaald, maar zijn wel goud waard’ We willen als dank voor jullie inzet een gezellige 
avond organiseren met een hapje en een drankje. Cock Karssen is bereid gevonden om een presentatie te houden 
over 125 jaar Ontmoetingskerk aan de hand van het nodige historische fotomateriaal. En de Bingo ontbreekt 
natuurlijk ook niet! U bent vanaf 19.45 uur van harte welkom. Namens de taakgroep Beheer en Financiën. 

125 jaar Kerkgebouw: Op zaterdagochtend 18 mei bestaat het Kerkgebouw van de Ontmoetingskerk 125 jaar! Dat 
willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Wij zijn dankbaar dat wij al zo lang dit gebouw als ‘Huis van God’, 
waarin we samenkomen om Hem en elkaar te moeten, hebben mogen gebruiken. Er is op zaterdagochtend van 
9.30 uur - 12.30 uur een  foto expositie over 125 jaar Kerkgebouw ingericht in het ‘t Centrum. Cock Karssen is 
aanwezig voor het beantwoorden van vragen en een toelichting. Voor een kopje koffie wordt gezorgd! Namens de 
taakgroep Beheer en Financiën Wim Komrij.  

Top 2000 dienst - Dancing at the Doors of Heaven.  
Op de dansvloer van het leven, met een tango voor de boeg, kan het zomaar heftig stormen, ook als niemand 
daarom vroeg. Als het golft, dan golft het goed. De Haagse band Son Mieux helpt ons door de storm met hun 
vrolijke en strijdbare lied Dancing at the Doors of Heaven. Een aanmoediging om niet op te geven en tot het 
laatste moment (“at the doors of heaven”) door te gaan.  
“Let the wind take flight, let it pour till I’m  
Dancing at the doors of heaven,  
I’ll never give up, I’ll never give up again”  
Hoofd omhoog, borst vooruit en zingen maar! Luister nu alvast het nummer (incl. songtekst) en zing (en spring?) 
het op 21 april uit volle borst mee. Over de Top 2000 dienst (Standaard tekst zoals in eerste artikel). 
 

De Diaconie wil helpen waar geen helper is 
Zo verschaft de diaconie soms tijdelijke hulp aan mensen die door omstandigheden geconfronteerd worden met 
acute geldnood. Soms malen ambtelijke molens zo langzaam, dat mensen in ernstige problemen komen. Dan 
fungeert de diaconie als extra vangnet voor mensen. Heeft u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft, bel 
of mail dan. Tel: 0172- 616837 of 06-24689743   Mail : Stille hulp@pge.nu 
 

Collecte 28 maart: - Diaconie Binnenland: € 114,00 - Avondmaal: € 98,75 - Emmaüs: € 127,20 - Busjes: € 18,50 
Collecte 31 maart: - Diaconie Buitenland:  € 472,00 - Emmaüs: € 483,20    - Busjes: 327,25 
Collecte 7 april:  - Diaconie Binnenland: € 259,20  - Emmaüs: € 214,25 - Songs of Praise: € 272,25 - Busjes: € 103,05 
  

Marianne Verburg  
06-39 84 28 50  
emmauskerkmarianne@gmail.com  

Adri van der Wal  
023-56 30 997  
a_vd_wal@hotmail.com  

Arjo van der Steen  
06-55 55 33 73  
arjo.pge@aol.com  

Eric Bette 
06-36 16 32 20 
pastoraat@pge.nu   

 
Op deze zondagsbrief staan persoonlijke gegevens. We gaan ervan uit dat u hiermee vertrouwelijk omgaat. 
Laatste moment van copy aanleveren donderdags om 17.00 uur 
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