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Kerkdiensten zondag  12 mei: Gevangenenzondag en Wezenzondag.
10.00 uur: Ontmoetingskerk:  Arjo v.d. Steen en organist Wim Kusee.  Er is een 
doventolk aanwezig.
19.00 uur: Lutherkerk:              Lizanne Lanser, meditatieve dienst, m.m.v. de cantorij. 
                                                       Het thema is: “Ik ben!”, op Moederdag staan we stil bij 
de God die leven geeft.
Tijdens de morgendienst is er oppas voor de allerkleinsten.
Kids 4 t/m 6 jaar tijdens preek naar oppas
Is er geen Kliederkerk, Kinderkerk 2.0/Juniorkerk of gezinsdienst?
Dan zijn de kinderen van 4 t/m 6 jaar van harte welkom bij de crèche tijdens de preek!
We hebben speelgoed, boekjes en kleurboeken aangeschaft speciaal voor deze groep.

Collecte: 1e collecte Diaconie Binnenland, Leger des Heils,   2e collecte: Emmaüs.   
Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoord tot de universele christelijke
kerk.
Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijke 
nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.Wij geloven in kansen. In tweede 
kansen en in derde kansen. Elk mens doet ertoe. Niemand uitgezonderd. Elk leven is het 
waard om geleefd te worden
De busjes zijn het hele jaar bestemd voor Vluchtelingenkinderen in Bodegraven.

Geef aan de collecte via de Emmaüsapp! 
Scan de QR-code! 

Afgelopen zondag zijn de bloemen gebracht bij Mevr. Poot- Hoosbeek. 

Amnesty-schrijven. Deze maand gaat de brief naar Thailand. We vragen vrijlating voor 
Anchan Preelert. Ze is opgepakt voor het delen van politiek commentaar van iemand 
anders. Ze heeft 43 jaar gevangenisstraf gekregen. Twee bijlages, waaronder de brief om 
te versturen zijn bijgevoegd. Ook worden na de morgendienst de brieven uitgereikt en is er
een schrijftafel in de Ontmoetingsruimte. Schrijft u mee?!

Kerkdiensten zondag  19 mei:   1e Pinksterdag.
10.00 uur: Ontmoetingskerk:     Mevr. Marianne .Verburg.
19.00 uur: Buitenkerk 52,           Hagepreek, Ds. Erik Versloot, m.m.v. Brassband.
De dienst vindt plaats bij de boerderij van de familie De Bruin, Buitenkerk 52 te 
Bodegraven. 
Ds. Erick Versloot zal deze dienst leiden. Voor muzikale omlijsting en begeleiding van de te 
zingen liederen is de Koninklijke Brassband Utrecht o.l.v. dirigent Pieter Koster, weer bereid
gevonden om haar medewerking te verlenen. Het is een geweldige belevenis om met 
elkaar in de buitenlucht, in het gras, zittend op een strobaal, Pinksteren te vieren. U komt 
toch ook !!  Wij hopen op mooi weer. 
Kerk in de week: 

PCOB busreis, 
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Op dinsdag 21 mei 2024 bezoeken we het grootste overdekte zandproject ter wereld : 
”Zandverhalen” in Elburg. 
We vertrekken om 8.00 uur. Omstreeks 17.30 uur zijn we weer terug in Bodegraven. 
Voor deze busreis kunt u zich zolang er nog plaats in de bus is (ook als niet PCOB-lid) 
aanmelden 

Cantatevesper
Op donderdagavond 16 mei 19:30 uur is in de Dorpskerk een zogenaamde cantatevesper. 
Het thema van deze dienst is “Wij hebben de Heere gezien!” In woord en muziek staat 
centraal hoe Jezus na Zijn opstanding tot ons spreekt door de verklaringen van Zijn 
getuigen. Voorganger en liturg is ds. A.J. Treur. Christelijk gemengd koor Deo Favente, 
christelijk instrumentaal ensemble Intermezzo en enkele solisten voeren o.l.v. Alexander 
Prins de muziek uit met organisten Ewald Mauritz en Arjen van Vliet.
Zomermarkt:
Voor de Zomermarkt kunnen we nog steeds talenten ontvangen. ( aanmelden bij 
Jeannette: mkemp@hetnet.nl of 0172-685434) Van 27 mei tot en met 30 mei kunnen we 
spullen ontvangen voor de verkoop. In het Centrum van 19.00 uur tot 20.30 uur. Zaterdag 
1 juni Zomermarkt van 9.00 uur tot 13.00 uur, komt allen!
De kopij voor het juninummer van KERKMAG kan aangeleverd worden tot en met 17 mei 
via KERKMAG@pge.nu. De verschijningsdatum is 5 juni. En op 3 juli verschijnt het 
zomernummer.
Rouwgroep
Waar en Wanneer? Ik heb drie dinsdagmiddagen in ’t Centrum gepland om daarna te 
bekijken waar behoefte aan is. Kunt u niet op dinsdagmiddag maar zou u heel graag mee 
willen doen, neem dan even contact met mij op. Ook voor andere vragen mag u altijd even 
bellen of mailen. 
De data zijn:

- Dinsdag 21 mei van 14.30 tot 16.00 uur : De werkelijkheid en de pijn van het verlies
- Dinsdag 4 juni van 14.30 tot 16.00 uur: Nooit meer als voorheen…
- Dinsdag 18 juni van 14.00 tot 16.00 uur: Niet loslaten maar anders leren vasthouden

Is dit iets voor U? U kunt gewoon een keer meedoen en dan bepalen of u vaker komt. 
Opgeven: In verband met de voorbereiding en de organisatie is het fijn als u zich bij mij 
opgeeft door mij te bellen of mij een mailtje te sturen (zie onderaan deze zondagsbrief). 
Vriendelijke groet,  Marianne Verburg

Collecte 28 april: Diakonie Binnenland:  € 1005,80  Emmaüs:  € 376,20   Busjes:  € 109,10  
Collecte 5 mei:    Diakonie Binnenland:  €    435,00  Emmaüs:  € 406,75   Busjes:  € 149,00 
                              Songs of Praise:             €    240,25

Op deze zondagsbrief staan persoonlijke gegevens. We gaan ervan uit dat u hiermee vertrouwelijk omgaat.
Laatste moment van copy aanleveren donderdags om 17.00 uur.

Marianne Verburg 
06-39 84 28 50 
emmauskerkmarianne@gm
ail.com 

Adri van der Wal 
023-56 30 997 
a_vd_wal@hotmail.
com 

Arjo van der 
Steen 
06-55 55 33 73 
arjo.pge@aol.co
m 

Eric Bette
06-36 16 32 20 
pastoraat@pge.n
u  
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