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Kerkdiensten zondag 5 mei:
10.00 uur: Ontmoetingskerk: Ds. M. Knevel en organist Sjaak Warnaar.
19.00 uur: Lutherkerk: Song of Praise o.l.v. Gijsbert Kok.

Kerkdienst Hemelvaartsdag 09 mei:
09.00 uur: Lutherkerk: Ds. A. Verburg, organist Wim Kusee.

Tijdens de morgendienst is er oppas voor de allerkleinsten.

Kids 4 t/m 6 jaar tijdens preek naar oppas

Is er geen Kliederkerk, Kinderkerk 2.0/Juniorkerk of gezinsdienst?

Dan zijn de kinderen van 4 t/m 6 jaar van harte welkom bij de créeche tijdens de preek!
We hebben speelgoed, boekjes en kleurboeken aangeschaft speciaal voor deze groep.

Collecte: 1° collecte Diaconie, Oekraine Steun voor inwoners en ontheemden. 2° collecte: Emmads.
Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De gevolgen van de
oorlog in Oekraine gooien het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt
samen met kerken en hulporganisaties in Oekraine die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen.
Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen - zoals in de frontlinie van Kharkiv - een veilige plek, delen
voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking.

Het Appelboomproject was de afgelopen vier weken bestemd voor een nieuwe picknickbank in De Oude
Zustertuin. De totale collecte-opbrengst maken we zondag bekend. Dank u wel voor uw giften!
De Appelboomcommissie, Susan, Lineke,, Ditte en Joke.

De busjes zijn het hele jaar bestemd voor Vluchtelingenkinderen in Bodegraven.

Geef aan de collecte via de Emmalisapp!
Scan de QR-code!

Afgelopen zondag zijn de bloemen gebracht bij Dhr. Fred van Dam.

Kerkdiensten zondag 12 mei: Gevangenenzondag en Wezenzondag
10.00 uur: Ontmoetingskerk: Arjo van der Steen en organist Wim Kusee.
19.00 uur: Lutherkerk: Ds. Lizanne Lanser, Meditatieve dienst.

Gevangenenzondag

Vanuit de diaconie wordt de morgendienst van zondag 12 mei tot stand gebracht in samenwerking met ‘Exodus
Nederland’. Exodus is een zorgorganisatie die opvang en begeleiding biedt aan (ex-)gedetineerden en hun
naasten. Tijdens deze dienst zijn Peter en Dirk aanwezig. Peter verteld als ex-gevangene een getuigenis en Dirk
gaat iets vertellen over het werk van de organisatie. Uiteraard gaat de diaconie-collecte ook naar Exodus.

De verkondiging is gebaseerd op de brief van Paulus aan Filemon. In deze brief staan de thema’s

‘vergeving’, ‘nieuwe kans’ en ‘gelijkheid in Christus’ centraal. Thema’s waar we allemaal weer mee verder
kunnen. Arjo van der Steen is de voorganger. Wim Kusee de organist.
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Kerk in de week:

Zomermarkt:

Voor de Zomermarkt kunnen we nog steeds talenten ontvangen. ( aanmelden bij Jeannette: mkemp@hetnet.nl
of 0172-685434) Van 27 mei tot en met 30 mei kunnen we spullen ontvangen voor de verkoop. In het Centrum
van 19.00 uur tot 20.30 uur. Zaterdag 1 juni Zomermarkt van 9.00 uur tot 13.00 uur, komt allen!

Op woensdagmiddag 8 mei is er weer een ouderenkring, van 14.30 uur tot 15.30 uur, in de Salvatorkerk.
U bent van harte welkom! Vriendelijke groet, Trudy Janmaat en Marianne Verburg

Rouwgroep: De dood hoort bij het leven, maar dat doet niets af aan de impact die het op het leven heeft. Het
verdriet kan zo overweldigend zijn dat het lijkt alsof het leven zijn glans verloren heeft. U kunt zich leeg, doelloos,
boos, teruggetrokken en verward voelen. In het begin zijn mensen zorgzaam en bezorgd maar na een tijdje kan
het lijken of niemand meer ruimte heeft voor uw verdriet. Maar het verdriet blijft en dat is normaal. Er bestaat
geen handleiding voor rouw. leder rouwt op zijn eigen, unieke manier. Het kan helpen om op een laagdrempelige
manier verhalen, ervaringen en gevoelens met elkaar te delen. Daarom starten we de Rouwgroep. U ontvangt
steun en u leert over rouw en uw eigen rouwproces in het bijzonder.
Voor Wie? De rouwgroep is voor iedereen die ( kort of wat langer geleden) een dierbare verloren heeft. Maar
ook voor degenen die rouwen om andere verliezen zoals de confrontatie met het verlies van gezondheid, de
diagnose van een ernstige ziekte, ontslag, een echtscheiding of relatiebreuk, ongewenste kinderloosheid of het
verlies van een ander belangrijk levensperspectief.
Waar en Wanneer? |k heb drie dinsdagmiddagen in 't Centrum gepland om daarna te bekijken waar behoefte
aan is. Kunt u niet op dinsdagmiddag maar zou u heel graag mee willen doen, neem dan even contact met mij op.
Ook voor andere vragen mag u altijd even bellen of mailen.
De data zijn:

- Dinsdag 21 mei van 14.30 tot 16.00 uur : De werkelijkheid en de pijn van het verlies

- Dinsdag 4 juni van 14.30 tot 16.00 uur: Nooit meer als voorheen...

- Dinsdag 18 juni van 14.00 tot 16.00 uur: Niet loslaten maar anders leren vasthouden

Is dit iets voor U? U kunt gewoon een keer meedoen en dan bepalen of u vaker komt.
Opgeven: In verband met de voorbereiding en de organisatie is het fijn als u zich bij mij opgeeft door mij te
bellen of mij een mailtje te sturen (zie onderaan deze zondagsbrief). Vriendelijke groet, Marianne Verburg

Marianne Verburg Adri van der Wal Arjo van der Steen Eric Bette
06-39 84 28 50 023-56 30997 06-555533 73 06-36 1632 20
emmauskerkmarianne@gmail.com | a vd wal@hotmail.com | arjo.pge@aol.com pastoraat@pge.nu

Op deze zondagsbrief staan persoonlijke gegevens. We gaan ervan uit dat u hiermee vertrouwelijk omgaat.
Laatste moment van copy aanleveren donderdags om 17.00 uur.
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